Brief aan frater Bartolomeo Dominici, Dominicaan, lector in de H. Schrift te Firenze (briefnr.
146)

In naam van Jezus Christus, de gekruisigde en van de zoete Maria.

Aan u zeer dierbare en zeer beminde vader, uit eerbied voor het zeer zoete Sacrament, en
zoon, in Christus Jezus. Ik, Catharina, dienares en slavin van de dienaren van Jezus
Christus, ik schrijf u en moedig u aan in zijn kostbaar Bloed: ik verlang immers u in zijn
vurige liefde verzengd, vernietigd, verteerd te zien. Wie door deze liefde verbrand en
verteerd wordt denkt niet meer aan zichzelf. Zo wil ik dat u ook zou doen. Ik nodig u uit, u
door deze zeer vurige liefde in een vreedzame en diepe oceaan onder te dompelen. Ik kom
dit ook juist te ontdekken. Ik bedoel niet dat deze oceaan nieuw zou zijn, nee, maar wat mijn
ziel ervaart bij de woorden ‘God is liefde’, dat is nieuw. Deze woorden doen mij inzien dat
Gods werken niets dan liefde zijn en ze doen me denken aan de spiegel, die het gelaat van
de mens weerkaatst en aan de zon, die zijn licht over heel de aarde uitgiet. Gods werken
zijn slechts voortgebracht uit liefde, want God zegt zelf: “Ik ben de liefde”.

Dit werpt een licht op het mysterie van de menswording. Het Woord heeft zich, door de
kracht van de liefde, met zulke nederigheid aan ons gegeven, dat mijn hoogmoed er door
beschaamd wordt en dat ik inzie dat ik niet bij Gods werken moet blijven stilstaan, maar wel
bij de brandende liefde van het Woord, dat zich aan ons gegeven heeft.

Wij moeten de manier van handelen van iemand die liefheeft nabootsen: wanneer zijn vriend
hem een geschenk brengt, kijkt hij niet naar zijn hand om te zien wat hij geeft, maar hij kijkt
liefdevol naar het hart en de genegenheid van de gever.

Wanneer de eeuwige en opperste Goedheid onze ziel bezoekt moeten wij ook zo handelen.
Dit bezoek gaat altijd met onmetelijke weldaden gepaard. Zorg ervoor dat uw geheugen zich
onmiddellijk opent voor wat uw verstand in de goddelijke liefde begrijpt. Een hevig verlangen
moet uw wil aanzetten het brandende hart van de zoete en goede Jezus, die de Gever is, te
ontvangen en te aanschouwen. En zo zult gij ook beginnen te branden en bekleed worden
met het vuur en het kostbaar Bloed van de Zoon van God. Zo zult gij ook van ieder verdriet
en iedere moeilijkheid verlost worden. Wanneer de heilige leerlingen verplicht waren Maria
te verlaten en van elkaar te scheiden, werden ze door deze gedachte getroost. Ze deden het
met vreugde om het Woord van God te gaan uitzaaien. Loop dus, loop, loop.

Voor wat de zaak van Benincasa betreft, kan ik u geen antwoord geven, zolang ik niet in
Siéna terug ben. Dank de heer Nicolas voor de goedheid die hij hun betoonde. Allessia,
Cecca en ik, we vertrouwen ons in onze ellende, duizendmaal aan u toe. Moge God altijd in
uw ziel aanwezig zijn! Amen - Jezus, Jezus.

Catharina, de dienares van de dienaren van God.



