
Aan Benincasa, zoon van Jacomo, haar broer

Over de sterkte en het geduld in tegenspoed 

In de naam van Jezus Christus, de Gekruisigde, en van de zoete Maria.

Dierbaarste broeder in Christus, de zoete Jezus. Ik, Catharina, dienstmaagd en slavin van de 
dienaren van Christus, schrijf aan u in Zijn kostbaar Bloed, met de wens u te zien gebaad en 
vernietigd in dat bloed, dat u sterk zal maken om met waar geduld iedere last en tegenspoed te 
dragen, van welke kant ze ook mag komen. Het zal u standvastig maken om tot aan de dood vol te 
houden met ware nederigheid, omdat in dat bloed het oog van uw verstand door de waarheid 
verlicht zal worden. En u zult erkennen, dat God niets anders wil dan onze heiliging, omdat hij ons 
bemint op een onbeschrijfelijke wijze, want als Hij ons niet zozeer had bemind, dan zou Hij een 
zodanige prijs niet voor ons hebben betaald. Wees dus tevreden in elke tijd, op iedere plaats, omdat 
alles u wordt toegestaan door de eeuwige Liefde. Uit liefde moet u genieten van de tegenspoed; en u
moet zich de genade dat God u langs de weg van zijn Zoon zendt, onwaardig achten: en in alles 
moet u glorie en lof geven aan Zijn naam. Wees getroost in Christus, de zoete Jezus. Meer zeg ik 
niet. Volhard in de heilige en zoete genieting van God. Jezus zoet, Jezus de Liefde. 


